
 

 

  

   

  

 

  

   

  

 

  

   

  

Het jaarlijkse uitje van Ypsilon Zeeland is dit keer een bezoek aan Het Warenhuis te 
Axel.  
Een bezoek aan dit museum is een unieke ervaring. De geschiedenis van de streek, met 
als één van de hoogtepunten de collectie streekdracht, wordt op een bijzondere en 
interactieve wijze tentoongesteld. Het museum laat jong en oud vroegere tijden 
beleven. 
 
Heeft u een museumkaart of andere kortingskaart? Dan deze graag meenemen. Dat 
scheelt ons in de kosten. 
 
Het Warenhuis is gevestigd op Markt 2, Axel (ruime parking aanwezig). 
 
Dit mag je verwachten: 

• Zaterdag 23 augustus uitstap Warenhuis Axel 



• Aankomst 14.00 uur in het museum. 

• Start 2 rondleidingen met 2 gidsen (10 personen per gids) 

• Na afloop rondleiding 1x koffie/thee met bolus in de koffiecorner van het 
museum 

• Tijdens de koffie/thee een presentatie Axelse klederdracht 

 
Daarna kan op eigen gelegenheid worden gegeten in de directe omgeving: 
Family (eethuis/cafetaria) Szydlowskiplein 
Moy Fa (Chinees) Kerkdreef 10 
Andaman Thais Eetcafe, Weststraat 4 
Pyramide (Egyptisch), Kerkdreef 30-32 
Restaurant à Table (vis en zeevruchten) Noordstraat 22 
  
Voor 15 augustus opgeven via mailadres suziejan@zeelandnet.nl 
U kunt ook op onze bijeenkomst van 3 juli de deelnemerslijst invullen. 
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